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Bij ons in de stad leeft een zwerver, ik zie hem vaak zitten op een bank

Soms zit hij zijn roes uit te slapen en heeft hij een lege fles wijn in de hand

En de mensen lopen langs hem heen, geen blik is hij hen waard

Ik zie alleen een meisje, die op afstand naar hem staart


Refrein:	 Waar zijn de handen om te geven

	 	 Waar zijn de voeten om te gaan

	 	 Waar is de jas, als iemand het koud heeft

	 	 En de wil om klaar te staan

	 	 Waar zijn de mensen om te helpen

	 	 In de wereld om ons heen	 	 

	 	 Maar niet alleen de wereld

	 	 Juist de mens, die naast ons leeft


Bij ons in de straat woont een oudere man, sinds kort is hij weer alleen

Ik zie hem vaak lopen met zijn hond aangelijnd, hij kijkt dan doelloos om zich heen

Het is alsof hij terug denkt aan zijn vrouw en wat zij zei

Toen zij nog samen waren, onze liefde gaat nooit voorbij


Refrein:	 Waar zijn de handen om te geven

	 	 Waar zijn de voeten om te gaan

	 	 Waar is de jas, als iemand het koud heeft

	 	 En de wil om klaar te staan

	 	 Waar zijn de mensen om te helpen

	 	 In de wereld om ons heen	 	 

	 	 Maar niet alleen de wereld

	 	 Juist de mens, die naast ons leeft


Bridge:	 Veel mensen zoeken iedere dag naar iemand om hen heen

	 	 Die vol begrip laat blijken, een mens is nooit alleen

	 	 Een glimlach of een schouderklop

	 	 Een knipoog of een groet

	 	 God heeft ons uitgekozen om te zijn een hand en voet


Refrein:	 Waar zijn de handen om te geven

	 	 Waar zijn de voeten om te gaan

	 	 Waar is de jas, als iemand het koud heeft

	 	 En de wil om klaar te staan

	 	 Waar zijn de mensen om te helpen

	 	 In de wereld om ons heen	 	 

	 	 Maar niet alleen de wereld

	 	 Juist de mens, die naast ons leeft



