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Refrein:	 Wat een ellende, wat een ellende

	 	 Een dagje weg naar de stad Oostende

	 	 We zijn verbolgen door de gevolgen

	 	 Van een dag in deze stad, het was een bende


Meneer van Buren gaf de hint om de auto te parkeren

Aan de overzijde van de kaai en met de boot te veren

Eenvoudig en het kost geen geld, voor Hollanders een tip

Maar dat de boot niet terug ging leidde tot veel onbegrip


Refrein:	 Wat een ellende, wat een ellende

	 	 Een dagje weg naar de stad Oostende

	 	 We zijn verbolgen door de gevolgen

	 	 Van een dag in deze stad, het was een bende


Een lekkerbek of kibbeling, als lunch om op te eten

Eén van onze wensen om diëten te vergeten

Maar na een warming-up in een kleine magnetron

Smaakte het mootjes vis nog minder dan een stuk karton


Refrein:	 Wat een ellende, wat een ellende

	 	 Een dagje weg naar de stad Oostende

	 	 We zijn verbolgen door de gevolgen

	 	 Van een dag in deze stad, het was een bende


Een taxi, die ons terug bracht, was voor ons een mooi moment

Nadat door ons het centrum van Oostende was verkend

We reden terug naar huis met deze stad in onze rug

En hebben toen besloten, wij gaan nooit meer terug
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	 	 Een dagje weg naar de stad Oostende

	 	 We zijn verbolgen door de gevolgen

	 	 Van een dag in deze stad, het was een bende
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	 	 Van een dag in deze stad, wat een ellende



