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Refrein:	 Ik ben een liedjesschrijver

	 	 Gewoon met een pen en een stukje papier

	 	 Ik ben een liedjesschrijver

	 	 Ik kunstel graag met woorden en bedenk een melodie

	 	 Al is er in de wereld niemand die mijn liedjes hoort

	 	 Ik schrijf, ik speel, ik zing ze

	 	 Ik omarm ze, woord voor woord


De liedjes die ik schrijf gaan over alledaagse dingen

Over het leven, over ons, over jou en mij

Over vroeger, over nu en over mijn herinneringen

Over wat misschien gaat komen, over liefde, over pijn


Refrein:	 Ik ben een liedjesschrijver

	 	 Gewoon met een pen en een stukje papier

	 	 Ik ben een liedjesschrijver

	 	 Ik kunstel graag met woorden en bedenk een melodie

	 	 Al is er in de wereld niemand die mijn liedjes hoort

	 	 Ik schrijf, ik speel, ik zing ze

	 	 Ik omarm ze, woord voor woord


De liedjes die ik schrijf gaan over alle jaargetijden

Over de regen en de zon, sterren en de maan

Over vriendschap, over vrede, soms ook over lijden

Over lopen, rennen, vallen en daarna weer op te staan


Refrein:	 Ik ben een liedjesschrijver

	 	 Gewoon met een pen en een stukje papier

	 	 Ik ben een liedjesschrijver

	 	 Ik kunstel graag met woorden en bedenk een melodie

	 	 Al is er in de wereld niemand die mijn liedjes hoort

	 	 Ik schrijf, ik speel, ik zing ze

	 	 Ik omarm ze, woord voor woord


Refrein:	 Ik ben een liedjesschrijver

	 	 Gewoon met een pen en een stukje papier

	 	 Ik ben een liedjesschrijver

	 	 Ik kunstel graag met woorden en bedenk een melodie

	 	 Al is er in de wereld niemand die mijn liedjes hoort

	 	 Ik schrijf, ik speel, ik zing ze

	 	 Ik omarm ze, woord voor woord

	 	 Al ben ik dan de enige, die mijn liedjes hoort


