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Jij bent als een roos, maar je bladeren zijn verdord

En ook jouw bloesem is verwelkt

Toch zie ik nog de kleuren, waar jij mee pronken mocht
Maar dat heeft niemand ooit verteld

Je mond staat strak en je blauwe ogen staren
Het lijkt of niemand jou hier ziet

Maar ik ben hier voor jou, om met jou te praten
Jou te vertroosten in verdriet

Refrein:

Ik geef je water, levend water
Zodat ook jij weer groeien kan
Ik geef je water, levend water
Zodat ook jij weer bloeien kan

Jij bent als een boom, maar je takken hangen neer
Je brengt al lang geen vrucht meer voort

Toch ben je groot en sterk, ook al voel je je zo klein
Maar dat heb jij lang niet gehoord

Je voelt je moe en van binnen zo onzeker

Je ziet geen doel in jouw bestaan

Maar ik ben hier voor jou, om naar jouw verhaal te luisteren
Weet maar goed, iemand ziet jou staan

Refrein:

Refrein:

Ik geef je water, levend water
Zodat ook jij weer groeien kan
Ik geef je water, levend water
Zodat ook jij weer bloeien kan

Ik geef je water, levend water

Zodat ook jij weer groeien kan en vrucht zal dragen
Ik geef je water, niet een druppel, maar een straal
Zodat ook jij weer bloeien kan

Ik geef je water



