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Refrein:	 Haast, haast, haast

	 	 De tijd die raast, raast, raast

	 	 Nog even dit, nog even dat, nog even zus, nog even zo

	 	 Haast, haast, haast

	 	 Je raakt verdwaasd, verdwaasd

	 	 Door al het geraas vraag jij je af wanneer jij voor het allerlaatst

	 	 Een moment van rust genoot


’s Morgens vroeg je bed uit om weer naar het werk te gaan

Je moet op tijd vertrekken, om niet in de file te staan

Snel een kopje koffie, een plak brood voor onderweg

Geen tijd om bij te komen, want je moet weg, weg, weg, weg


Refrein:	 Haast, haast, haast

	 	 De tijd die raast, raast, raast

	 	 Nog even dit, nog even dat, nog even zus, nog even zo

	 	 Haast, haast, haast

	 	 Je raakt verdwaasd, verdwaasd

	 	 Door al het geraas vraag jij je af wanneer jij voor het allerlaatst

	 	 Een moment van rust genoot


En ’s avonds op de terugweg, zie je al die hele lange rij

De remlichten van auto’s komen langzaam dichterbij

Je denkt dan aan je afspraak en je pakt de telefoon

Je zegt: ‘Ik kom te laat’ op een geïrriteerde toon


Refrein:	 Haast, haast, haast

	 	 De tijd die raast, raast, raast

	 	 Nog even dit, nog even dat, nog even zus, nog even zo

	 	 Haast, haast, haast

	 	 Je raakt verdwaasd, verdwaasd

	 	 Door al het geraas vraag jij je af wanneer jij voor het allerlaatst

	 	 Een moment van rust genoot

	 	 Haast


