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Hoe lang is het geleden dat jij lachte zonder schijn

Dat een glimlach jou verraste door humor en door gein

Dat een dag niet langer duurde, met als oorzaak jouw gevoel

Ooh ooh ooh


Soms zie ik hoe je stil en doelloos naar de wereld kijkt

Alsof dat wat je ziet en voelt voor jou zo anders lijkt

De zon lijkt niet te stralen, ook al brandt ze op je huid

Ooh ooh ooh


Refrein:	 En mensen zeggen, het glas is altijd half gevuld

	 	 Ze menen het oprecht, het is vaak goed bedoeld

	 	 Maar als je ’s avonds thuis bent en je bed is kil en koud

	 	 Hoe kun je dan geloven, dat er iemand om je geeft

	 	 Dat er iemand is die zielsveel van je houdt


Kon ik je maar begrijpen en voelen wat jij voelt

En dat ik kon zien hoe het van binnen bij jou woelt

Dat ik, met weinig woorden, jou kan troosten in jouw pijn

Ooh ooh ooh


Refrein:	 En mensen zeggen, het glas is altijd half gevuld

	 	 Ze menen het oprecht, het is vaak goed bedoeld

	 	 Maar als je ’s avonds thuis bent en je bed is kil en koud

	 	 Hoe kun je dan geloven, dat er iemand om je geeft

	 	 Dat er iemand is die zielsveel van je houdt


Refrein:	 En mensen zeggen, het glas is altijd half gevuld

	 	 Ze menen het oprecht, het is vaak goed bedoeld

	 	 Maar als je ’s avonds thuis bent en je bed is kil en koud

	 	 Hoe kun je dan geloven, dat er iemand om je geeft

	 	 Dat er iemand is die zielsveel van je houdt

	 	 Er is iemand, die zielsveel van je houdt


