DE STILTE VAN KERSTMIS

(Hertaling van het lied ‘Christmas is quiet’ van Cliff Richard)
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In het midden van de stad staat een grote basiliek
Waar ik ieder jaar met kerst van de serene rust geniet
Even weg van alle mensen, van de drukte om me heen
Even genieten van de stilte, een moment voor mij alleen

Refrein: Door de stilte van Kerstmis, besef ik meer wie ik wil zijn
Wat ik ben en wat ik denk, meer oprecht en minder schijn
Meer het leven te omarmen, waar dit leven ook toe leidt
December, met haar stilte, is voor mij de mooiste tijd

In deze kostbare momenten, sta ik altijd even stil

Bij wat het nieuwe jaar zal brengen, wat ik wens en wat ik wil
Meer te geven dan te nemen, iets meer lief zijn voor elkaar
En samen te leven zonder oorlog, is mij meer dan alles waard

Refrein: Door de stilte van Kerstmis, besef ik meer wie ik wil zijn
Wat ik ben en wat ik denk, meer oprecht en minder schijn
Meer het leven te omarmen, waar dit leven ook toe leidt
December, met haar stilte, is voor mij de mooiste tijd
December, met haar stilte, is voor mij de mooiste tijd



