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Vanaf het plaatsje Holwerd vaar ik met de Oerd of Sier
Naar het mooie eiland Ameland, met de Bornrif in vizier
En als ik dan, rondom mij heen, de Waddenzee bekijk
Besef ik dat even later, de vloed weer voor eb wijkt

Het gekrijs van meeuwen, het gefladder in hun viucht

Het uitgestrekte vergezicht en de wolken in de lucht

De zeewind streelt mijn haren en de zon streelt mijn gezicht
En langzaam komt de haven van de veerdienst weer in zicht

Refrein: Ameland, met al haar plaatsen
Hollum, Ballum, Buren, Nes
Een weekend lang ga ik onthaasten
Niets dat moet, geen enkel stress
Op een gehuurde fiets
Fiets ik van West naar Oost en weer naar West
Ameland, door jou voel ik mij opperbest

Fietsen door de duinen en struinen langs het strand
Op blote voeten zoeken naar de schelpen in het zand
Genieten van een Nobeltje, bij Sunset of bij Sjoerd
Ameland, het eiland van de Kooiplaats en ’t Oerd
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Hollum, Ballum, Buren, Nes
Een weekend lang ga ik onthaasten
Niets dat moet, geen enkel stress
Op een gehuurde fiets
Fiets ik van West naar Oost en weer naar West
Ameland, door jou voel ik mij opperbest
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Hollum, Ballum, Buren, Nes
Een weekend lang ga ik onthaasten
Niets dat moet, geen enkel stress
Op een gehuurde fiets
Fiets ik van West naar Oost en weer naar West
Ameland, door jou voel ik mij opperbest
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